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Beste,

1. De staande mens. Het beeld van die
stille, onbekende man die daar staat
voor een tank of een horde soldaten of
veel te lang op een groot plein koppig
en eenzaam kijkend naar de leegte voor
hem. Die leegte die in geen tijd kan
veranderen in een inferno. Dat beeld
dus. Waarom is dat misschien wel het
meest bekende en meest aangrijpende
beeld van onze tijd? Omdat het niet
bedoeld is als beeld? Omdat de man
in kwestie alles behalve een beeld wou
maken? Alles behalve een kunstenaar
is? Omdat de blik van de staande man
scherp en doelgericht is, totaal in rust?
Heeft hij aanvaard dat hij verpletterd
kan worden? Het zijn vragen die me
moe tergen omdat ik er geen antwoord
kan op vinden. Nu ik op het punt sta
te vertrekken naar China denk ik daar
nog meer over na. We spelen tenslotte
in het theater op het Tiananmenplein.
Ik ben uitgenodigd als ‘officieel” kun-
stenaar uit het officiéle Westen. Ik heb
een veilig en boeiend leven en word

daar voldoende voor betaald. Ik ben
een gast in dat grote vreemde, prach-
tige en controversiéle land. Sinds 2005
zijn er 87 000 grote en kleine opstan-
den geweest in China, lees ik ergens.
Ik ga niet stil staan op een plein daar.
Dat zou een vorm van pathetisch kolo-
nialisme zijn, vrees ik. Ik hoop wel veel
te leren van wat ik ga zien en beleven.
Een land waar kunst een intens onder-
deel uitmaakt van het dagelijkse leven.
Of het nu gecensureerd of onderdrukt
wordt. Het is er en zal er altijd zijn. En
het is altijd goed. Kunst is altijd goed.

2. De lopende mens. In die prachtige
video van Jesper Just in het Deense
paviljoen in Venetié. De man die daar
verbeten doorstapt in een artificiéle
stad, een kopie van Parijs met Eifel-
toren en alles, ergens in China. En
nooit stopt omdat er geen rustplaats
meer is. Zijn blik is de blik van de
zoekende man die radeloos rondkijkt,
niet wetend waar hij zijn blik moet op

werpen. Doelloos. Ik vind het een heel
Europees beeld. Een depressief beeld
vol schoonheid. Europese kunstenaars
zijn lopende mannen en vrouwen die
geen reden hebben om stil te staan.
Mocht dat zo maar blijven. Sinds de
Tweede Wereldoorlog zijn er reeds meer
dan 1000 nieuwe oorlogen gevoerd op
deze planeet. De nationalisten in Eu-
ropa houden van oorlog. Oorlog is nooit
goed. Wel inspirerend. Maar dat is dan
weer een christelijke gedachte.

3. De liggende mens. Terwijl we tijdens
een zeer intense zomertournee door
Europa reizen, krijg ik het bericht dat
mijn achtentachtigjarige moedertje in
haar appartementje is overvallen door
twee ‘bandieten’, zoals ze het zei. Haar
trouwring, die ze meer dan vijftig jaar
nooit had uitgedaan, moest ze er met
veel zeep en pijn af wringen. Mijn moe-
dertje behoort tot de liggende mensen.
Volgens Canetti de meest natuurlijke
houding. Toen mijn moeder haar ring
gaf aan de bandiet zei ze tegen hem:
“Deze ring bevat mijn hele leven. Voor
jou betekent het enkel de dood.” Mijn
moeder is een goede moeder. Qoit een
staande moeder, onoverwinnelijk zoals
alle moeders. Ze zei me dat ik mijn
reis niet moest onderbreken om haar
te troosten. En of ik een ring wou mee-
brengen uit China. De liggende mens
is de meest weerloze en daardoor de
minst interessante mens maar wel de
mooiste.

Tot na China,
JL

Net voor het ter perse gaan van deze
nieuwsbrief vernamen we het over-
lijden van Marianne Van Kerkhoven,
een van de bekendste en voornaam-
ste dramaturgen in ons theaterland-
schap. Ze was nauw betrokken bij de
ontstaansgeschiedenis van Needcom-
pany. Ze was een nauwkeurig critica
en toegewijd dramaturg. We herdenken
haar met genegenheid.



AGENDA

DE KAMER VAN ISABELLA

Jan Lauwers

Met: Viviane De Muynck, Hans Petter
Dahl, Anneke Bonnema, Benoit Gob,
Misha Downey, Julien Faure, Yumiko
Funaya, Sung-Im Her, Maarten
Seghers, Jan Lauwers, Elke Janssens,
Lemm&Barkey

Productie: Needcompany | Coproductie:

Festival d’Avignon, Théatre de la Ville (Parijs),
Théatre Garonne (Toulouse), La Rose des Vents
(Scene Nationale de Villeneuve d’Ascq), Brooklyn
Academy of Music (New York) en welt in basel

theaterfestival | In samenwerking met Kaai-
theater (Brussel)

16, 17 september 2013

National Center for the Performing Arts,
Beijing

+86 010 6606 4707

20, 21, 22 september 2013
Tianjin Grand Theatre, Tianjin
+86 22 83882008

26, 27, 28 september 2013
No. 13 Theatre, Guangzhou
Drama Art Center

+86 20 8725 8626

11, 12, 13 oktober 2013
World View Series, National Theater
Concert Hall, Taipei

+886 2 3393 9723

We danken het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor de steun bij de realisatie
van deze unieke tournee.

MARKTPLAATS 76

Jan Lauwers

Met: Grace Ellen Barkey, Anneke Bon-
nema, Hans Petter Dahl, Julien Faure,
Yumiko Funaya, Benoft Gob, Sung-Im
Her, Romy Louise Lauwers, Emmanuel
Schwartz, Maarten Seghers, Catherine
Travelletti, Jan Lauwers, Elke Janssens

Productie: Needcompany | Coproductie: Ruhr-
triennale (Bochum), Burgtheater (Wenen) en
Holland Festival (Amsterdam)

10, 11 september 2013
La Béatie, Chateau Rouge, Annemasse
+41227381919

12, 13 november 2013
Kaaitheater, Brussel
+32 220159 59

18 november 2013
SPIELART Festival #10, Miinchen
+49 89 54 81 81 81

21, 22 november 2013
Scene Nationale de Sete et du Bassin
de Thau, Sete

+33 46774 66 97

MUSH-ROOM
Grace Ellen Barkey

Gecregerd met/performed door:
Julien Faure, Yumiko Funaya, Benoit
Gob, Sung-Im Her, Maarten Seghers,
Mohamed Toukabri, Catherine
Travelletti

Productie: Needcompany | Coproductie: PACT

Zollverein (Essen) en Internationales Figuren-
theater-Festival (Erlangen)

30 oktober 2013

Theater in Bewegung, Theaterhaus Jena
+49 364 149 8060

RAAR? MAAR WAAR!
Lemmé&Barkey

Gecregerd met/performed door: Julien
Faure, Benoit Gob, Sung-Im Her,
Maarten Seghers, Mohamed Toukabri,
Catherine Travelletti

Productie: Needcompany | In samenwerking met
BRONKS (Brussel)

9 november 2013

EXPORT/IMPORT festival, BRONKS, Brussel
+3222199921

GOLDFISH GAME

Jan Lavwers

Regie: Jan Lauwers | Script: Jan Lauwers,
Dick Crane | Camera: Maarten van der
Put, Maarten Vanden Abeele | Montage:
Nico Leunen | Muziek: Doachim Mann
Sound Design: Sen Jan Jansen | Met:
Grace Ellen Barkey, Victor Lauwers,
Anneke Bonnema, Hans Petter Dahl,
Timothy Couchman, Dick Crane,
Gonzalo Cunill, Viviane De Muynck,
Misha Downey, Carlotta Sagna, Simon
Versnel, Tijen Lawton

Productie: Needcompany, De Filmfabriek, VRT,
Canal+, Brugge 2002, Fonds Film in Viaanderen

14 september 2013
Ullens Center for Contemporary Art, Beijing
+86 10 5780 0200

| WANT (NO) REALITY

Ana Brzeziiiska

Regie: Ana Brzezinska | Fotografie:
Piotr Tokarski, Charles Jurga
Montage: Agnieszka Glinska PSM

Productie: Yeti Films | Coproductie: Needcompany
14 september 2013

Ullens Center for Contemporary Art, Beijing
+86 10 5780 0200

18, 19, 20 oktober 2013

13e Festival du Film sur I'Art, ISELP,
Brussel

+3222182317

NEEDCOMPANY

ARTIST-IN-RESIDENCE

BURGTHEATER SINDS 2009




